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- (Maaike) Laten we samen gaan kijken wat je nou precies wil in je leven. 
Wat ik tot nu toe gehoord heb, is vooral wat je niet wil, dat is prima hoor, 
maar nu wordt het tijd om je toekomst positief te bekijken. De vraag die je 
je moet stellen is wat je graag wil doen, in welke baan denk je gelukkig te 
worden of misschien nog drastischer: wil je eigenlijk wel werken? 

- (Arno) Dank je, het is fijn dat je zo met me meedenkt en ja, om maar 
direct op de laatste vraag te antwoorden, ik wil graag werken. En ik zou 
graag iets nuttigs voor andere mensen willen doen, dus niet werken voor 
een bank om de bank rijker te maken ten koste van de klanten. 

- Arnootje, daar ga je weer: het is duidelijk wat je niet wil, maar we 
moeten ons nu focussen op wat je wél wil, dat is nu van belang. 

- O ja, je hebt gelijk, ik moet me concentreren op wat ik met mijn leven 
wil doen, natuurlijk. Nou, wat ik al eerder zei, mensen helpen en dan 
vooral mensen helpen die in een moeilijke situatie zitten. Kijk, wat ik 
bedoel is het volgende: ik heb een mooi en aangenaam leventje. Wij 
wonen in een comfortabel huis, we hebben het gezellig met elkaar, onze 
vriendenkring is groot en we voelen ons thuis in deze stad. We hebben 
geen grote zorgen, ook financieel gezien gaat het best goed allemaal. 
Dat geluk zou ik met anderen willen delen, het is een beetje idealistisch 
want in mijn werk zou ik graag iets willen bijdragen aan het geluk van 
anderen, snap je? 

- Lieve Arno, ik snap het heel goed en dat is ook een van mijn motieven 
geweest om in een museum te gaan werken: kunst laten zien om 
anderen een beetje gelukkiger te maken, zorgen dat jong en oud in 
contact komen met cultuur, daarmee maak je de wereld – denk ik – een 
beetje beter. Ik begrijp het helemaal en ik ben echt blij dat je iets anders 
wil in je leven. 

Arno en Maaike waren in de laatste maand duidelijk dichter bij elkaar gekomen, 
ze hadden de moeilijke periode achter zich gelaten en waren van plan om er 
samen weer iets moois van te maken. Maaike was de laatste tijd ook wat meer 



thuis geweest, ze had het idee dat ze meer in haar relatie moest investeren. Dat 
maakte het huishouden van Maaike en Arno veel gezelliger, ze aten vaker 
samen en hadden gewoon meer tijd voor elkaar en Argus.   

- Ik heb vandaag op de bank al verteld dat ik weg wil, 31 december zal 
mijn laatste werkdag zijn. Dat was een hele opluchting, ik wist niet zo 
goed of ik dat wel durfde, ik wilde het eigenlijk pas volgende week of 
volgende maand vertellen maar plotseling stond ik in de lift naast de 
directeur en toen heb ik hem verteld dat ik mijn baan wilde opzeggen. Hij 
was eigenlijk niet verbaasd over mijn beslissing! Blijkbaar had hij al 
gemerkt dat ik er genoeg van had. 

- Vroeg hij niet wat je vanaf 1 januari wil gaan doen? 

- (Arno) Jawel, dat vroeg hij natuurlijk wel en toen heb ik hem 
geantwoord dat het iets met een A zou worden. 

- Met een A? 

- Ja, tijdens de analyse van mezelf en in de gesprekken met de 
psycholoog en die jobadviseurs van deze zomer kwam de letter A steeds 
terug: ik ben asociaal, arrogant, agressief, een beetje autistisch en ik 
aarzel te veel. Maar ik ben ook aardig, analytisch, assertief, academisch 
en attent. En zonder dat ik dat merkte begonnen mijn negatieve en 
positieve eigenschappen steeds met een A. 

Dat vond Maaike heel grappig om te horen maar ja, dat meende hij toch niet 
echt? Zo kun je toch niet serieus over een andere baan praten? Iets met een A? 
Dus wel een advocaat willen worden maar geen brandweerman, domweg 
omdat de één met een A begint en de ander met een B? Dus geen chirurg of 
docent maar wel adviseur. Maar Maaike zou Maaike niet zijn als ze daar niet 
handig op antwoordde. 

- Schat, dat is nu precies wat mij ook is overkomen: toen ik een baan 
moest kiezen wist ik zeker dat ik graag iets wilde doen met de letter M 
van Maaike, daarom ben ik museumdirecteur geworden! 

Dat vond Arno ontzettend fijn om te horen, hij was blij met de steun en hulp van 
Maaike. Wat was Maaike toch magnifiek! Alleen dat woordje schat maakte hem 
een beetje onzeker, wat betekende dat nou? 

En zo ging de maand november voorbij. 

     

  


