
 
MAART 
Pssst, had ik jullie al verteld dat Arno en Maaike een huisdier hebben? Ja, 
ze hebben een hond, of beter gezegd, een hondje. Hij is wit, heeft een 
zwarte staart, heet Argus en is heel lief. Maar vannacht was er een 
probleem: hij had diarree en heeft de woonkamer, de gang en de keuken 
vies gemaakt: hij heeft alles ondergepoept!   

- Oei, oei, Maaike, kom eens snel, Argus is niet in orde en overal ligt 
stront. Oef, wat een stank en wat een rotzooi! Ach, arm hondje, heb je 
iets verkeerds gegeten? O, o, kom maar mee naar buiten, een beetje 
frisse lucht zal je goed doen. 

- Tjonge, jonge, wat verschrikkelijk, alles is vies! Ik ga de ramen 
opendoen want het stinkt enorm. Tja, dan zullen we vandaag alles 
moeten schoonmaken, niets aan te doen. Geef die hond maar een 
beetje water ofzo, en misschien kunnen we hem wat gekookte rijst 
geven, dat is goed tegen diarree.  

- Ja, dat is goed, ik denk dat Argus wel weer min of meer in orde is. 
Hij ziet er in ieder geval niet echt ziek uit, even geen hondenbrokken 
geven en dan is hij weer de oude. Zeg Maaike, zullen er meteen een 
grote schoonmaak van maken en het hele huis poetsen? 

Maaike was een beetje verbaasd over het voorstel van Arno. Normaal 
gesproken was zij degene die het initiatief voor dit soort dingen nam maar 
goed, als hij zin had om het huis van top tot teen schoon te maken dan wilde 
zij geen obstakel zijn. 

-Ja, laten we dat maar doen. Het is nu zaterdag en dit weekend 
hebben we met niemand afgesproken dus we hebben tijd genoeg. 
Eerst maar eens de diarree van Argus opruimen. De zolder is 
trouwens ook een beetje vies, daar komen we bijna nooit, dus daar 
gaan we ook eens goed stofzuigen.  



Arno zelf was ook een beetje verbaasd over zijn initiatief. Normaal maakt hij 
niet graag schoon maar vandaag was hij met veel energie opgestaan en 
wilde hij het huis schoon en opgeruimd zien.  

- (Arno) Ik stofzuig de zolder, dat vind ik niet vervelend. Kun jij dan 
ondertussen de boeken in de boekenkast zetten? Je weet wel, op 
alfabetische volgorde zodat we ze makkelijk kunnen terugvinden. 

- (Maaike) Prima. En als we daarmee klaar zijn dan doe jij de 
badkamer boven en ik de wc beneden en daarna kunnen we samen 
de keuken schoonmaken. En dan morgen de rest: de slaapkamers en 
de woonkamer, goed? 

Het huishoudelijk werk was verdeeld en Maaike en Arno begonnen energiek 
en fluitend aan hun taken. Argus leek ook weer beter, hij blafte vrolijk en at 
zijn gekookte rijst helemaal op. En ja, de donkere en koude dagen van de 
winter waren al een beetje voorbij, er groeiden al wat kleine bloemetjes in de 
tuin, krokussen, en dat leek vooral Arno te stimuleren.  

- Arno, Arno, doe die stofzuiger even uit. Zullen we even pauzeren en 
koffiedrinken? Met een heerlijke stroopwafel erbij, natuurlijk! 

- Ja lekker, nog even dit hoekje stofzuigen en dan kom ik naar 
beneden. Voor mij geen stroopwafel trouwens, ik moet een paar kilo 
afvallen en een koekje bij de koffie is dan geen goed idee. Ik weet niet 
of ik je dat heb verteld maar ik weeg nu 90 kilo, dat is ongeveer 10 kilo 
te veel voor iemand van mijn lengte. Dus ik moet echt wat minder eten 
en drinken.  

- Prima hoor, dan eet ik jouw stroopwafel wel op, ik weeg een paar 
kilo te weinig en dan krijg ik wat kilo’s extra, dat komt mij wel goed uit. 

Het huis was na dat weekend mooi schoon en opgeruimd, Argus was ook 
weer gezond en Arno viel in de rest van de maand ongeveer drie kilo af. Niet 
slecht, vond hij zelf. Maar op het werk was het de rest van de maand 
eentonig en saai. Eigenlijk waren er maar weinig hoogtepunten in Arno’s 
leven. Maaikes leven was heel anders: ze had het druk met allerlei 
internationale projecten, had veel vergaderingen en was weinig thuis.  

En zo ging de maand maart voorbij. 

 

  


