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- (Maaike) Heb je al iets beslist? Je hebt me verteld dat je uit drie 
verschillende banen kunt kiezen, maar je hebt me nog niet verteld welke. 

- Ja, lieve Maaike, een computerbedrijf is in mij geïnteresseerd en bij 
twee organisaties zit ik in de laatste ronde van de sollicitatiegesprekken. 
Ik heb de indruk dat ik de beste kandidaat ben omdat ze een financieel 
expert zoeken en dat ben ik! 

- Goh, ik ben trots op je, lieverd, wat fijn dat het zo goed gaat. Wanneer 
heb je die sollicitatiegesprekken en als jij het wordt, zou je dan in januari 
al kunnen beginnen? 

Arno had al een paar sollicitatiegesprekken achter de rug, hij wist dat hij de 
favoriete kandidaat was, hij hoefde alleen nog maar te kiezen en dat was alles. 
Hij voelde dat zijn leven enorm zou gaan veranderen, hij stond op het punt om 
een grote stap te zetten. 

- Morgen en overmorgen heb ik die laatste gesprekken en dan hoop ik op 
vrijdag te horen of ik het word of niet. En ik zou dan al snel kunnen 
beginnen maar daarover hebben we nog niet gesproken. 

- Ik ben heel nieuwsgierig en ik ben zelfs een beetje zenuwachtig. Goh, 
Arno, ik heb het idee dat dit een geweldige stap voor jou zal zijn en dus 
ook voor ons tweeën.  

- (Arno) Dat hoop ik ook. Morgen moet ik vroeg vertrekken, het gesprek 
is in Maastricht en dat is een treinreis van ongeveer anderhalf uur. Ik ga 
naar bed als je dat niet erg vindt. 

- Prima, welterusten, ik ga nog even aan mijn internationale project 
werken en dan kom ik ook. 

De volgende dag vertrok Arno heel vroeg. Hij zag er netjes uit, hij had zijn 
mooie jasje aangedaan en daar ging hij naar het station voor zijn laatste 
sollicitatiegesprekken.  



- (Arno) Ik ben geen grijze muis, ik ben geen grijze muis en ik wil Maaike 
laten zien dat ik geen grijze muis ben. Ik krijg een nieuwe baan. Ik kan uit 
drie banen kiezen: een functie bij computerbedrijf Connect, bij de Bill & 
Melinda Gates Foundation of bij Artsen zonder Grenzen. Die keuze is 
niet moeilijk: ik kies natuurlijk voor de A van Artsen zonder Grenzen! En 
ik begin pas in april, ha ha, de maand die ook met een A begint. En wat 
ga ik nu doen? Ik ga een reis boeken om Maaike te verrassen. Daarom 
ga ik nu naar een reisbureau om een volledig verzorgde reis te boeken. 
Die reis gaan we in februari maken, een maand lang. 

Zo gezegd, zo gedaan. Arno ging naar een reisbureau, boekte een volledig 
georganiseerde reis en nam daarna de trein naar huis. 

- (Maaike) En, weet je al iets? Heb je al een telefoontje gekregen of 
misschien een e-mail? Ik ben zo benieuwd waar je volgend jaar zal gaan 
werken, oef, ik krijg zelfs buikpijn van de zenuwen! 

- (Arno) Ja, ja, lieve Maaike, ik heb goed nieuws. Mijn nieuwe werkgever 
wordt Artsen zonder Grenzen waar ik op de financiële afdeling ga 
werken.  

- (Maaike) Oooo, wat fijn, wat een mooie nieuwe baan! Gefeliciteerd, 
lieve Arno. Heb je dat net gehoord? 

- (Arno) Ja, ik heb net een telefoontje gekregen en ik wil je ook nog iets 
anders vertellen, ik heb een verrassing voor je. 

- (Maaike) Wat dan, o, wat spannend, o wat leuk dat je een verrassing 
voor me hebt, ik voel me als een klein kind dat een cadeautje krijgt. 

- (Arno) We gaan op reis, liefste, we gaan in februari een grote reis 
maken en ik heb alles al geregeld. En Argus kan een maandje naar mijn 
ouders. 

- (Maaike) Echt waar? O wat leuk en in de maand februari ben ik 
inderdaad vrij. Geweldig! En waar gaan we naartoe? 

- (Arno) Naar Australië 

Maaike en Arno kusten elkaar, keken elkaar diep in de ogen en zeiden alletwee 
tegelijk “ik hou van jou”. En zo ging de maand december voorbij. 

 

  


