
                            

                            AUGUSTUS 
- (Arno) Nu ben ik twee weken alleen geweest om zogenaamd die cursus 
op de bank te volgen en ik weet zeker dat Maaike me binnenkort zal 
opbellen om me te vragen naar Lissabon te gaan, dat zul je zien. Maar ik 
kan op dit moment niet naar haar toekomen, ik heb het te druk met 
andere dingen. 

Arno had het inderdaad druk gehad. Niet met die cursus op de bank, nee 
natuurlijk niet, maar met zijn plannen om zijn leven te veranderen. Hij was zelfs 
naar een soort psycholoog gegaan om over zijn carrière te praten. Een reis 
naar Portugal kwam hem op dit moment niet zo goed uit.  

- (Maaike) Hé lieverd, hoe gaat het daar? Ik zit nu in Madrid, het is hier 
bloedheet maar alles gaat goed. Overmorgen vertrek ik naar Lissabon, ik 
heb een mooi hotel geboekt, als jij dan ook komt, hebben we samen een 
beetje vakantie.  

- (Arno) O, o, lieve Maaike, ik mis je en ik zou heel graag naar Lissabon 
willen maar ik denk dat dat nu geen goed idee is. Tijdens jouw 
afwezigheid zijn er veel dingen gebeurd en ik heb tijd nodig om goed na 
te denken, niks om je zorgen over te maken maar op dit moment ben ik 
geen gezellige partner.  

- (Maaike) Goh, daar schrik ik van, gaat het wel goed met je? Wil je dat ik 
naar huis kom, voel je je wel goed? Je was de laatste maanden al een 
beetje anders dan anders, hou je nog wel van mij? Heb je een ander 
gevonden? Ben je op iemand anders verliefd geworden? Wat is er in 
hemelsnaam aan de hand? 

- (Arno) Nee, nee, echt niet, het heeft niets met onze relatie te maken, ik 
hou van je en er is geen ander. Ik ben niet verliefd op iemand anders, 
maak je geen zorgen, dat is het niet. Maar ik heb gemerkt dat ik tijd voor 
mezelf nodig heb, ik was de laatste tijd niet meer zo tevreden over mijn 
leven en ik zit nu middenin dat proces. Dat kost tijd maar het heeft 
absoluut niets met ons te maken, echt niet. Ik hou heel veel van je en ik 
wil je niet verliezen, mijn liefste.  



Ik heb zin om op de motor naar Zweden te gaan. De garage heeft mijn 
motor gecontroleerd en alles is in orde. En ik neem onze hond Argus 
mee op de motor. 

We nemen rustig de tijd, gaan langzaam van Nederland naar Duitsland 
en in Denemarken nemen we dan de boot en alles komt goed, ik heb het 
nodig om de wind in mijn gezicht te voelen, lange wandelingen met 
Argus te maken en mijn hoofd leeg te maken. Ja, ik denk echt dat een 
reis op de motor me goed zal doen. 

Er was iets in de stem van Arno waardoor Maaike rustiger werd, hij klonk zeer 
overtuigend en ze geloofde inderdaad niet dat hij op iemand anders verliefd 
was geworden. Tja, ze kon zich natuurlijk vergissen maar nee, hun relatie was 
sterk genoeg om dit soort moeilijkheden te overwinnen, daar was zij zeker van. 

- (Maaike) Jammer dat je niet naar Lissabon komt maar dat geeft niet, 
dat is geen probleem. Als je  op de motor wil rijden, als je alleen wil zijn 
dan begrijp ik dat goed hoor, maar ik zou je graag willen helpen, kan ik 
iets voor je doen, Arno? 

- (Arno) Nee, echt, maak je geen zorgen, alles komt goed. Maar ik heb 
meer tijd nodig en daarom is het goed dat ik nu alleen met de hond op 
reis ga,  begin september kom ik terug. Ik hou van je, ik wens je veel 
succes in Lissabon en we zien elkaar binnenkort. 

Het was een raar telefoongesprek: vol liefde, ja, Maaike en Arno hielden veel 
van elkaar, dat was wel duidelijk. Maar aan de andere kant ook een gesprek vol 
mysteries. Wat was Arno nu eigenlijk precies aan het doen? Waarom moest hij 
zoveel tijd voor zichzelf hebben? Nee, Maaike was toch niet 100% gerust, ze 
vond het allemaal toch een beetje vreemd. En toen ze een week later uit 
Lissabon terugkwam, stond Arno niet op haar te wachten in de luchthaven. 
Bezorgd en een beetje in paniek ging ze naar huis en helaas...er was inderdaad 
niemand thuis. Arno was dus echt met de motor en de hond op reis gegaan, 
Maaike had gehoopt dat hij toch gewoon thuis zou zijn maar nee, dat was dus 
niet zo. 

En zo ging de maand augustus voorbij. 

       

  

  

  


